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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Het verhaal van Pasen gaat over opstaan en verder gaan. Het 
vertrouwen dat de weg niet dood loopt. Op weg naar Pasen 
komt het verhaal van Lazarus voorbij.

Het Bijbelverhaal van Lazarus (Johannes 11) is een wonderlijk 
verhaal. Het lijkt op het verhaal van de opstanding van Jezus. Het 
is net zo vreemd als Pasen: Iemand sterft, wordt in doeken ge-
wikkeld in een grafkelder gelegd, en na een paar dagen komt die 
persoon weer uit het graf tevoorschijn, levend. Dan kun je heel 
lang stilstaan bij de vraag of dat nu wel kan, of het wel of niet 
echt zo gebeurd is als in het Bijbelverhaal beschreven. Dat zijn 
heel interessante en belangrijke vragen, en mensen geven daar 
verschillende antwoorden op. Echt gebeurd, zegt de een, zoals 
beschreven in de Bijbel. Echt symbooltaal, zegt een ander, niet 
echt gebeurd natuurlijk. Er zit wel veel symboliek in, zegt een 
derde, maar ik geloof toch dat die niet zomaar uit de lucht komt 
vallen, dat er wel degelijk iets heel bijzonders is gebeurd, iets wat 
onze gewone alledaagse ervaring overstijgt. Dat kan een heel 
interessant gesprek worden. Maar voor nu gaat het mij om de 
vraag wat dit Bijbelverhaal vandaag voor betekenis kan hebben.

Dan is er één zin die er uitspringt. Jezus zegt: “Ik ben de opstan-
ding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij 
sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof 
je dat?” Dan is de vraag die opkomt: Gaat het hier over een leven 
ná dit leven, dus een ander leven na het sterven? Of gaat het hier 
over het leven hier en nu? Zelf denk ik dat het hier beide beteke-
nissen heeft, met hier in het Johannesevangelie een nadruk op 
het nu. Wat betekent het nú voor mij dat ik mag geloven in die 
woorden van Jezus: Ik ben de opstanding en het leven?

In het Johannesevangelie hebben woorden vaak een dubbele 
betekenislaag. Opvallend is, dat Marta, tegen wie Jezus deze 
woorden zegt, denkt aan een leven ná dit leven, terwijl Jezus 
hier spreekt over het leven hier en nu.
Wat mij helpt, is deze afbeelding. Het is een klein schilderijtje 
van de Britse kunstenaar Roger. In het Bijbelverhaal geeft Jezus 
de opdracht: “Haal de steen weg.” Eigenlijk zegt Hij zoiets als: 
Doe open de poort. Na wat ongeloof en weerstand van de kant 
van Marta en een oproep van Jezus om vertrouwen te houden, 
halen ze de steen voor het graf weg. Dan richt Jezus zich tot zijn 
hemelse Vader. Dat is zijn bron, de krachtbron die Hem gaande 
houdt. Hij roept naar Lazarus: “Kom naar buiten.” Vervolgens 
lezen we de zin: “De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en 
voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een 
doek.” Dan zijn we bij wat Roger Wagner heeft afgebeeld.

We zien maar twee personen: Jezus en Lazarus, daarachter het 
open graf. De setting is tot de essentie teruggebracht: Jezus, het 
open graf en Lazarus. Lazarus staat stokstijf, gemummificeerd, 
ingepakt. Of, zo kun je het ook zien, als een pop van een vlinder 
die uit z’n cocon moet komen, die nog vlinder moet worden. Er 
valt licht op Lazarus. Hij staat stokstijf stil. Jezus is juist in bewe-
ging. Hij strekt zijn hand uit naar Lazarus. Hij heeft een fladde-
rende blauwe mantel: kleur van de hemel. Dynamiek, beweging, 

leven. Twee cirkels daarachter: een donkere achter Lazarus, een 
gapend open donker graf, en een lichte cirkel achter Jezus. 
De cirkel is symbool voor de eeuwigheid – geen begin en geen 
einde. De dood en het (eeuwige) leven worden hier naast elkaar 
gezet. Het lijkt alsof Jezus Lazarus uit die donkere cirkel wil 
halen. Die grafsteen doet ook aan een molensteen denken, in de 
oude kunst een symbool voor de eeuwigheid, omdat een mo-
lensteen zo zwaar en solide is dat die niet kapot te krijgen is.

Dit beeld is misschien wel beeld van hoe via Jezus God met 
mensen bezig is. Dan gaat dit ineens over mij. Doe open de 
poort van de plek waarin je vast zit, kom naar buiten, maak de 
doeken los. Want er kan van alles zijn in je leven waarin je vast 
zit, ingepakt, bekneld. Levend dood als wij soms zijn, ingepakt 
door alles wat ons beperkt en omknelt, wordt ons toegeroepen: 
‘Kom naar buiten.’ Uit onze sleur, uit de angsten en de zorgen die 
ons kunnen verlammen, uit de zonden en verslavingen die ons 
gevangen houden. Weg uit dat oude leven. Hij wil onze vastgelo-
pen relaties, bevroren gevoelens en begraven talenten opnieuw 
tot leven wekken. Durven wij de stap te wagen met die woorden 
van Jezus? Dan kan Hij de windselen van ons afwikkelen, een 
voor een. Laten we vertrouwen houden, opstaan en verder gaan.

Op pagina 15 is hierover een gedicht te vinden.

Opstaan en verder gaan
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Uit het 
liedboek

(1) Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

hun vuile voeten als een knecht gewassen;

meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten

wie niet in deze kille wereld passen.

(2) Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,

en blijf elkaar met dit gebaar verrassen

in plaats van je in kerken op te sluiten.

Je moet steeds anderen de voeten wassen.

(3) Het stof van al de wegen van ons leven,

kom, was het van de stukgelopen voeten.

Kom, geef dat onze handen hen genezen

die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.

(4) Het helder water stromend uit jouw bronnen

wast onze voeten, zuivert onze wonden

Als boden van jouw vrede, hier begonnen,

zo worden wij de wereld in gezonden.
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Tijdens de Vastenmaaltijden 2026 wordt geld ingezameld voor 
het vastenactie project Yogyakarta. Om vrouwen een beter 
bestaan te geven zijn de zusters van SJMJ (Sisters Jezus, Maria & 
Jozef) ‘Tata Cookies’ begonnen. Dit is een distributiecentrum dat 
kleine winkeltjes bevoorraadt waar vrouwen de verkoop regelen 
en zo eigen inkomsten hebben. Hierdoor zijn zij beter in staat 
om in hun eigen behoeften te voorzien en hun kinderen naar 
school te laten gaan.

Elma van den Nouland, initiatiefneemster van dit project, was 
uitgenodigd om op woensdag 25 februari tijdens de eerste vas-
tenmaaltijd meer te vertellen over het vastenproject. 
De andere vastenmaaltijden worden gehouden op: 
• �woensdag 11 maart met optreden van de Taizé-groep van de 

rk-kerk
• �woensdag 25 maart spreekt Helene Perfors over haar werk als 

koopvaardijpredikant en het werk van zeemanshuis   
The Bridge in Oostvoorne.

De vastenmaaltijden beginnen om 17.45 uur in het kerkgebouw 

van de Vrijzinningen, Kerkstraat 10, Brielle. Neem uw eigen soep-
kom en lepel mee. Voor de rest wordt gezorgd.
We hopen u te zien op een van de vastenmaaltijden.

Namens de oecumenische werkgroep,
Arja, Hennie, Suzanne & Aryanna 

Het Portugese lied ‘Jesu tu reunistos nos amigos’ – met als on-
dertitel ‘Lava-pès’ (Voetwassing) – schreef de Braziliaanse angli-
caanse priester Jaci C. Maraschin waarschijnlijk in 1982. Voor het 
Liedboek vroeg de redactie aan Andries Govaart om een nieuwe 
Nederlandse vertaling te maken. Het lied is te beschouwen als 
een meditatie in vier strofen over de voetwassing en de beteke-
nis daarvan tot op vandaag. In de eerste twee regels van de eer-
ste strofe beschrijft de dichter hoe Jezus op de laatste avond van 
zijn leven zijn vrienden bijeen had geroepen voor het paasmaal 
en hun de voeten had gewassen (Johannes 13: 1-15) om dan 
meteen de blik te wenden naar het vervolg. In de tweede strofe 
wordt de opdracht van Jezus naar ons toe vertaald: ‘Als ik, jullie 
Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen’ (Johannes 13: 14). De derde strofe is een 
gebed om dat werkelijkheid te laten worden. In de vierde strofe 
ziet de dichter voorbij het beeld van al die schoongewassen 
voeten de ‘voeten van de vreugdebode’ uit het boek Jesaja 
(52: 7).
De dubbele gerichtheid van de voetwassing – onze eigen 
voeten en die van anderen – lijkt in de vertaling van Govaart op 

het eerste gezicht wat buiten beeld geraakt. Door zijn enigs-
zins scherpe afsluiting van de tweede strofe – ‘Je moet steeds 
anderen de voeten wassen’ – lijkt een tegenstelling te worden 
gecreëerd tussen het ‘opsluiten in onze kerken’ en de diaconale 
opdracht die uit het voetwassingsverhaal spreekt. Wellicht is de 
laatste strofe van Govaarts tekst echter te lezen als een correctie 
daarop: ‘Als boden van jouw vrede, hier begonnen, zo worden 
wij de wereld in gezonden.’ Dat ‘hier begonnen’ sluit nauw aan 
bij hoe Maraschin de opdracht van de voetwassing verbindt met 
het wassen van onze eigen voeten enerzijds en het thuisbrengen 
van wie verloren zijn gelopen anderzijds. 
De melodie die Maraschin zelf voor deze tekst componeerde, is 
duidelijk geworteld in zowel de klassieke kerkmuziek als de  
Braziliaanse volksmuziek. Dat was misschien nog wat duidelijker 
te zien geweest als niet het waarschijnlijk originele, gepunteer-
de en aan de ‘samba’ ontleende ritme van de slotnoten van de 
regels was ‘afgevlakt’. Kijk op www.liedboekcompendium.nl voor 
een uitgebreidere toelichting.
Op Witte Donderdag zingen we Lied 998 samen met de cantorij.

Vastenactie project voor Yogyakarta. Doet u mee?

Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen



Kerkkronkel 
Theun Klein

4

Haastig rommel ik me door het winkelcentrum. Het is druk hier 
in het Alexandrium. Schreeuwerige lichtreclames, lauwe mu-
ziek en veel, heel veel mensen, waar ik me tussendoor wurm. Ik 
moet eruit, maar ben de weg kwijt. Ik blijf maar zoeken naar de 
uitgang. “Die kant op”, wijst iemand. Het klopt. Als ik de hoek om-
sla zie ik het daglicht binnenstromen. Nog een kleine honderd 
meter. Maar dan sta ik verbijsterd stil. De adem stokt in mijn keel. 
Ik sta op de rand van een plateau. Voor mij het gapende gat van 
een trappenhuis. Tien meter lager zie ik de deuren naar buiten. 
Maar ik sta hier heel hoog op de tweede verdieping. Twee rol-
trappen en een lange betonnen trap naar beneden naar die bui-
tendeuren. En die roltrappen staan stil. De lange trap dan maar? 
Ik zet een stap. Wil me omdraaien om achterste voren naar 
beneden te gaan. Op dat moment klettert mijn stok op de grond. 
Automatisch buk ik. En voel dat ik begin te vallen. Voorover, dat 
eindeloze diepe betonnen gat in. Een hand op mijn schouder 
pakt me vast. “Gaat het meneer?”, klinkt het in mijn oor. In een 
reflex draait mijn hoofd en ik kom overeind. Ik kijk recht in twee 
vriendelijke bruine ogen. In een ‘split second’ gered. Een diepe 
zucht ontsnapt me. Ik adem voluit en sta weer rechtop. De jonge 
vrouw heeft de stok al voor mij opgeraapt. “Hebt u hulp nodig?” 
Ik schud het hoofd. “Nee, dankjewel, ik red me wel.” 
Ik kijk haar na als ze verdwijnt in de menigte. Een vrouw die haar 
hand uitstak. Mij tegenhield voor ik dat trappenhuis instortte. En 
in mijn hoofd flitsen de verhalen over al die vrouwen die op het 
juiste moment hun hand uitstaken en zo de geschiedenis een 
draai ten goede gaven. Staat de Bijbel er niet vol van? Over de 
doorslag gevende rol die bijvoorbeeld Sara en Rebekka, Ruth en 
Esther speelden? En is het daarom niet schrijnend dat vrouwen 
al een mensheid lang worden bekeken als tweederangs. En niet 
alleen zo worden beschouwd, maar ook behandeld. Of worden 
weggezet als een Izebel, een heks die alleen maar uit zijn op het 
kwaad?
De geschiedenis golft heen en weer. En zo leven we nu in een 
tijd waarin er volop aandacht is voor een gelijkwaardige positie. 
Trekken we de wenkbrauwen op als we beelden zien uit Af-
ghanistan en Iran. Maar weten ons tegelijkertijd geen raad met 
huiselijk geweld en femicide in ons eigen land. 

Özecan Akyol (Eus ) vertelt in zijn laatste boek, ‘Mijn moeder, de 
kleine reus’  hoe die 150 cm korte moeder het Turkse gastar-
beidersgezin in Deventer bij elkaar houdt. Die moeder, die niet 
vernederlandst, hamert dag in dag uit op leren en werken om 
vooruit te komen. Zo legt ze de basis voor een succesvolle carri-
ère voor haar kinderen in dit voor hen nieuwe land. En met haar 
al die moeders die dag in dag uit klaar staan om hun kinderen 
vooruit te helpen. Met zachte hand en vrouwelijke inbreng, als 
de Sara’s en Rebekka’s, Ruth en Esther van toen, hun gezin en de 
wereld vooruit helpen. Reddende engelen, die we op handen 
(moeten) dragen.

En wij mannen dan? Daarover zong Bob Dylan in de vorige eeuw 
al ironisch:
‘ik wist niet wat jij zeggen wou,
toen je sprak met mij, jouw gezel,
ik dacht alleen maar aan mijzelf.
En nu snap ik het wel:
door schade en schande ben ik nu bekend
en dat ik vallen zet heb ik erkend.
En ik heb me voor altijd ingeprent: akkoord,
een man is ook maar een drieletterwoord!’

Zij

Geest van de tijd, een fantasiebeeld geschilderd door de Nigeriaan-

se kunstenaar Valentine Okon Efiong. 
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Van de 
diaconie

De diaconie zal alle bijdragen die u geeft nauwlettend beheren 
en de (nood)doelen in Nederland en daarbuiten in Europa en 
Wereldwijd benutten.
Wanneer u een overzicht van de doelen in 2026 wilt inzien kunt 
u een e-mail sturen naar 3231kc29@planet.nl, dan mailen wij u 
de lijst met collectedoelen in 2026.
Wilt u een bedrag overschrijven dan kan dit op de rekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Brielle. 
Vermeldt u alstublieft uw naam en het doel dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Zondag 15 maart	 KiA Rwanda
Zondag 22 maart	 KiA Moldavië
Zondag 29 maart	 Missionair werk in Nederland
Donderdag 2 april	 WD Colombia
Zondag 5 april	 KiA India
Zondag 12 april	 Hospice ‘Nathrine’ Rozenburg
Zondag 19 april	 WD Colombia
Zondag 26 april	 Pauluskerk
(KiA is Kerk in Actie, WD is Werelddiaconaat)

Speciale aandacht
De diaconie vraagt dit keer uw speciale aandacht voor twee 
belangrijke doelen.

Missionair werk in Nederland
Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij 
miljoenen mensen thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. 
Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de 
uitzending aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld een kijkavond orga-
niseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven 
en doorpraten over de betekenis van Pasen.
Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden 
voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door 
The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.  
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Hospice Nathrine te Rozenburg
Hospice Nathrine is in een warm en huiselijk pand aan de Laan 
van Nieuw Blankenburg in Rozenburg (gemeente Rotterdam). 
De medewerkers staan dag en nacht klaar om liefdevolle zorg te 
bieden aan mensen in hun laatste levensfase, in een omgeving 
die voelt als thuis.

Laatste periode
Het hospice is er voor iedereen die, met een levensverwachting 
van minder dan drie maanden, de laatste periode voor het over-
lijden niet thuis kan of wil doorbrengen. De toegewijde zorgver-
leners en vrijwilligers creëren een warme, bijna-thuis omgeving 
waar de bewoners rust en geborgenheid kunnen ervaren. Ze 
zorgen niet alleen met aandacht en liefde voor de bewoners, 
maar ook voor hun familie, vrienden en dierbaren. Veel onkosten 
worden gedekt door giften en acties.
 

Lente Lunch
Op woensdag 6 mei van 12.00 tot 14.30 uur, organiseert de 
diaconie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, de jaarlijkse 

Lente Lunch. Vanaf 30 maart kunt u de uitnodiging verwachten 
en aanmelden kan tot en met 11 april 2026.
Anders dan andere jaren wordt uw antwoord niet opgehaald 
want u kunt te zijner tijd zelf reageren, telefonisch of per e-mail.
Voordat de uitnodigingen naar de drukker gaan en bij u bezorgd 
worden, doen wij hierbij alvast een oproep aan degene die, nu 
het mooier weer wordt, wil meehelpen met het rondbrengen 
hiervan. 
Ook als u met de voorbereiding van de Lente Lunch op dinsdag-
middag 5 mei vanaf 15.00 uur of op de dag zelf, woensdag 6 mei 
aanstaande vanaf 10.45 uur wilt helpen, graag aanmelden via 
e-mail bij Willem Christian Meyboom, 3231KC29@planet.nl. 
Bij voorbaat dank namens de werkgroep van de diaconie.

Extra diaconale bijdrage voorjaar 2025
In december 2025 zijn de laatste bedragen ontvangen. 
Hiermee is een mooi eindresultaat van 5.604 euro bereikt. 
Door uw steun kunnen plaatselijk, regionaal, landelijk en wereld-
wijd doelen en organisaties worden ondersteund. 

Verantwoording diaconale collecten en giften
Overzicht vierde kwartaal 2025
Werelddiaconaat Israël/Palestina - 5 oktober 	 294,10
Werelddiaconaat Bangladesh - 12 oktober 	 212,00
Classis Delta project Colombia - 19 oktober	 198,60
Voedselbank Brielle - 26 oktober	 612,50
Stg. ONG Education (B. Poldervaart) - 2 november	 817,50
Wereld diaconaat Zuid-Afrika - 16 november	 224,45
De Hoop Zwijndrecht - 23 november	 361,40
Zending Rwanda - 30 november	 376,00
Wereld diaconaat Libanon - 7 december  	 211,50
Wereld diaconaat India - 14 december	 246,00
Hospice Spijkenisse - 21 december	 328,40
Leger des Heils 50% diaconie - 24 december	 370,60
Kinderen in de knel - 25 december	 373,65
Diaconaal werk Albanië (I. Hania) - 28 december 	 175,40
Totaal 	       € 4.802,10

Aan giften zonder bestemming werd in 2025 totaal € 160,-- 
ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

Ontvangen in het vierde kwartaal 2025
Gift bestemd voor de Voedselbank 300 euro en voor minder-
bedeelden 300 euro. Gift bestemd voor de Sjoel 1.000 euro. 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Van de diaconaal werker 
Tonn den Otter in de Sjoel

Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust 
hebben wie van je houden, dat vrede 
heerst binnen je muren en rust in je ves-
ting.’ (Psalm 122: 6 en 7)  
Begin vorige maand was er in de Sjoel 
een thema-avond over polarisatie. We 
lazen deze psalm aan het begin, omdat 
de spreker ook zou vertellen over haar 
recente reis naar Israël, waar ze projecten 
bezocht die ondersteund worden door 
Kerk in Actie en de Nederlandse kerken. 
En er is geen vrede in Jeruzalem. De stad 
waar drie wereldreligies spreken over 
heilige grond, waar God geopenbaard 
en vereerd is. Wij waren met een kleine 
groep, maar zeer berokken bij dit onder-
werp. 

Trauma
Veel kwamen net vanuit een gebeds-
dienst die elke maand gehouden wordt 
voor gerechtigheid in Palestina.
Er is geen vrede in Jeruzalem. Er is geen 
vrede op aarde. En gesprekken over wiens 
schuld het is, leiden alleen maar tot ver-
halen van generaties van trauma aan alle 
kanten van dit conflict.
Wilma Wolswinkel, de spreker die avond, 
werkt voor Kerk in Actie en is relatiebe-
heerder Israël en Palestina bij de PKN. Ze 
beschreef hoe verdeeld dit onderwerp 
de afgelopen jaren is geweest, vooral 
wanneer in de media één kant van het 
verhaal wordt verteld, maar ook wanneer 
de kerk een diplomatieke positie probeert 
in te nemen. Ook binnen de kerk zijn de 
standpunten steeds verder van elkaar 
verwijderd geraakt.
Binnen het model dat ze deelde over 
polarisatie (conform Bart Brandsma) is 
het moeilijk om een ​​middenpositie in te 
nemen. Aan de uitersten kanten bevinden 
zich aanjagers die alleen maar olie op het 
vuur gooien en de volgelingen die over-

tuigd worden om een ​​kant te kiezen. De 
media geven zendtijd aan deze stemmen, 
omdat zij de meeste aandacht trekken. 
Besluiteloosheid tussen twee tegenstrij-
dige verhalen, vanuit het stille midden, 
wordt gezien als het slechtste wat je kunt 
doen. Maar kunnen niet beide verhalen 
de perspectieven vertegenwoordigen van 
degenen die in Israël, Gaza en de bezette 
gebieden wonen? Kan vanuit deze mid-
denpositie wel verandering komen?

Serieuze kritiek
In een recent artikel op ‘Nieuw Wij’ rea-
geert Rev. Isaac Munther (Lutherse kerk 
van Ramallah) direct op het bezoek van 
de gezant van de Nederlandse kerken. 
Een serieuze kritiek op gesprekspartners, 
maar ook vanuit een positie die niet 
langer houdbaar is. De Palestijnse kerk 
bevindt zich in een benarde positie ten 
opzichte van Israël; zij roept niet alleen 
om vrede, maar ook om gerechtigheid.
‘De pelgrimerende gemeenschap verkeert 
permanent in de modus van luisteren, 
dialoog en ontmoeting, en komt niet 

op een punt waar luisteren leidt tot het 
concreet benoemen van de werkelijkheid, 
het kiezen van de kant van de slachtoffers, 
dus tot handelen.’
(www.nieuwwij.nl/opinie/luisteren-ze-
wel-echt-dominee-munther-isaac-over-
de-protestantse-kerk-in-nederland/)

Minder intimiderend
In de Sjoel zijn persoonlijke gesprekken 
minder intimiderend. Maar mensen in 
nood kunnen vanuit hun eigen situatie 
niet helder redeneren, om netjes hulp te 
vragen. Eenzame mensen blijven lie-
ver thuis. Wel kunnen wij voortdurend 
aanwezig zijn, met warme soep en een 
vriendelijke groet. Een plek bieden waar 
zij gehoord worden, dat wel, maar ook 
moeten wij ons uitspreken tegen onrecht, 
naar beleidsmakers of overheidsinstanties 
gaan. Verhalen moeten ons in beweging 
brengen, ook als het moeilijk is om deze 
verhalen te horen.
Op welk moment in de week constateer 
jij onrecht in de wereld? En vraag je om 
kracht voor verandering?

Bidden voor de vrede in Jeruzalem

Wake voor gerechtigheid en vrede in Palestina
Samenwerkende kerken in Voorne aan Zee organiseren maande-
lijks een wake voor gerechtigheid en vrede in Palestina. Palestina 
is de oude naam voor het gebied dat we nu meestal aanduiden 
als Israël en de Palestijnse gebieden. Na wakes in Oostvoorne, 
Rockanje en Brielle (in de Sint-Catharijnekerk), de kerk van de 
Vrijzinnigen en de Rooms-katholieke parochiekerk) zal de eerst-
volgende wake weer in Rockanje zijn in het kerkgebouw van het 
Apostolisch Genootschap, Esdoornstraat 1a. De wake is dit keer 
niet op de eerste maar op de twee donderdag van de maand: 
9 april. Ons gebed blijft hard nodig. De wakes zijn er om ruimte 

te bieden aan verdriet, wanhoop en gebed. Om te bidden voor 
de mensen die lijden onder het conflict daar, lijden onder geweld 
en onrecht, Palestijns, Israëlisch en internationaal. Om uitdruk-
king te geven aan het verlangen naar gerechtigheid en vrede. 
Aanvang 19.00 uur. We komen bijeen in een sfeer van stilte, 
gebed, zang en bezinning, met meditatieve liederen en ruimte 
voor stilte. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden, 
te zingen of te luisteren. Ieder kan tijdens de wake een kaars 
aansteken. De wake duurt ongeveer een half uur.
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Vier jaar geleden startte de Commissie 
Andersoortige Diensten en vanaf die tijd 
heeft deze commissie elk jaar een aantal 
kerkdiensten voorbereid die net iets 
anders dan anders waren. In dit nieuwe 
kalenderjaar wil de commissie het op een 
net iets andere manier proberen: Niet de 
commissie zelf bedenkt ideeën en bereidt 
zo samen met de voorganger de kerk-
dienst voor, maar bij een thema zoeken 
we een paar geïnteresseerde gemeente-
leden die willen meedoen in de voorbe-
reiding. Op zondagmorgen 7 juni willen 
we een kerkdienst organiseren rond het 
thema duurzaamheid. Wat hebben duur-

zaamheid, kerk en geloof met elkaar te 
maken? Welke handvatten geeft de Bijbel 
daarvoor? Wat kunnen we als kerk doen? 
Allemaal vragen die de moeite waard zijn 
om bij stil te staan. Er bestaat een lande-
lijke organisatie ‘Groene kerken’ die veel 
materiaal rond dit thema publiceert en die 
plaatselijke kerken warm wil maken om 
Groene Kerk te worden. Is dat iets voor 
ons of niet? Daarom hier een oproep: Wie 
wil meedoen met het voorbereiden van 
een kerkdienst over duurzaamheid op 7 
juni? Meld je dan bij Herman Bloemhof, 
Klaas Jut, Eibert Kok of Jeannet Posma.

Groene kerk-dienst

Goede Week
In de Goede Week vieren we in de 
Sint-Catharijnekerk de ‘Drie dagen van 
Pasen’. 

Op de Witte Donderdag komen we om 
19.30 uur bij elkaar om de instelling van 
het Heilig Avondmaal te vieren. Er is dan 
extra muzikale medewerking van de 
cantorij. 
Op Goede Vrijdag komen we om 19.30 
uur bij elkaar om stil te staan bij het lijden 
en sterven van Jezus aan de hand van 
lezingen en liederen. Extra muzikale me-
dewerking is er van het Vocaal Ensemble 
Gaudete. 
Op de Stille Zaterdag komen we om 21.30 
uur weer samen in de kerk om de over-
gang naar Pasen te vieren in de Paaswake. 
Ook dan is er weer medewerking van de 
cantorij. 
En op de Paasmorgen vieren we om 10.00 
uur feestelijk de opstanding van de Heer, 
met medewerking van hoornist Maarten 
van der Burgh

Rond Pasen



Op dit moment zijn er twee dames die 
graag naar de kerkdienst willen maar dit 
niet meer op eigen gelegenheid kunnen. 
Er is behoefte aan een aantal nieuwe ver-
voerders omdat de groep trouwe rijders 
kleiner is geworden. Bovendien is de ver-

wachting dat er in de toekomst nog wel 
een paar mensen bijkomen die vervoer 
nodig hebben. 
Bent u bereid ongeveer eens per 8 weken 
1 of 2 mensen op te halen (hoe meer 
rijders hoe minder vaak aan de beurt), 

neem dan alstublieft contact op met 
Anja Clement, telefoon 06-4454 5346, 
of via e-mail anjaclement@gmail.com.

Namens de pastorale raad, vriendelijk 
dank!

Oproep kerkvervoer
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Nieuwe penningmeester
Na een lange zoektocht kunnen wij u meedelen dat Arie Mey-
boom bereid is gevonden het penningmeesterschap van het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) op zich te nemen. Arie zal 
zich volledig richten op de financiële taken die bij deze functie 
horen. Sonja Timmermans, die inmiddels is afgetreden maar nog 
altijd actief betrokken is, zal gedurende dit jaar haar werkzaam-
heden overdragen aan Arie.
Wij wensen Arie veel succes in zijn nieuwe vrijwilligersfunctie. 
Ook willen wij Sonja bedanken voor haar bijdrage aan het  
vervullen van deze vacature. En ook onze tipgever, Willem 
Meyboom.

Restauratie kerkgebouw
De opdracht voor de restauratie van een lichtvenster is inmid-
dels verstrekt aan Architectenbureau Walraad. Tijdens deze 
werkzaamheden worden ook enkele andere beschadigde ruiten 
hersteld en de consistorie en portalen geschilderd.
Deze aanvullende werkzaamheden worden mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage van de Vrienden van de Sint-Catharijnekerk.
Voor het offerte traject heeft Leen van Geest zich namens het 
CvK ingezet voor de begeleiding. Ook tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden zal hij namens het CvK samen met Jan 
van der Bie van het architectenbureau Walraad, toezien op een 
correcte voortgang.
De werkzaamheden vallen samen met de restauratie aan een 
raampartij in de toren, waarvoor de gemeente opdrachtgever is. 
Zodra de gemeente haar formele opdracht heeft verstrekt kun-
nen wij u verder informeren over de planning en de verwachtte 
uitvoeringsperiode.

Rommelmarktgebouw
Naast de werkzaamheden aan de Sint-Catharijnekerk zullen er 
ook verfwerkzaamheden plaatsvinden aan het rommelmarkt
gebouw.

Actie kerkbalans
Ook dit jaar is de Actie Kerkbalans weer door veel vrijwilligers 
verzorgd. Eén van de betrokken vrijwilligers is Riet van der Stoep. 
Riet heeft jarenlang de administratie rondom deze actie ver-
zorgd. Zij heeft besloten deze taak met ingang van dit jaar neer 
te leggen. De werkzaamheden worden deels voortgezet door 
Ineke Hania. Zij wordt op dit moment al ingewerkt zodat de actie 
volgend jaar op goede wijze kan worden voortgezet.
Namens het CvK spreken wij onze dank uit aan Riet voor haar 
waardevolle inzet in de afgelopen jaren en wensen Ineke succes 
met haar nieuwe taak.

Verjaardagfonds 2025
Zoals eerder gemeld hebben we helaas moeten besluiten om het 
verjaardagfonds te beëindigen. De vrijwilligers die zich hiervoor 
jarenlang hebben ingezet, zijn in het vorige kerkblad al bedankt. 
Zij hebben bij de afronding nog een mooi bedrag van 1.390 euro 
opgehaald. 
   

Giften
Wij ontvingen een anonieme gift van 50 euro voor de kerk via 
Kees en Corrie van der Heiden en een anonieme gift van 10 euro 
voor de kerk via Joke van der Lugt. Wij danken de gevers hartelijk 
voor hun bijdrage.

Collectebonnen
Na een analyse door Auke van den Hout heeft het CvK besloten 
om geen blauwe collectebonnen van 75 eurocent meer uit te 
geven.
Zodra de huidige voorraad is uitgeput, zullen alleen bonnen van 
1 euro beschikbaar zijn.

Daan van der Ent, voorzitter Cvk

Van de 
kerkrentmeesters
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Van de 
kerkenraad

Meedenken
“Denk met ons mee”. Met deze woorden sloot de voorzitter van 
de kerkenraad, Wim Littooij, het gemeenteberaad in oktober af.
Van de huiskring ‘Leef je geloof’ werd naar aanleiding daarvan 
een uitgebreide reactie ontvangen met ideeën en suggesties 
voor de eredienst. Op de kerkenraadsvergadering in januari werd 
deze reactie besproken. Vervolgens heeft de kerkenraad uitge-
breid gesproken met de leden van de huiskring. 

Verzoek
Ook werd in januari gesproken over het verzoek van de groep 
Gods Id. Deze groep, die in Zuidland religieuze bijeenkomsten 
organiseert, wil graag ook dergelijke samenkomsten in Brielle 
houden. Is het mogelijk hiervoor de Sjoel wekelijks op zondag 
te huren? Besloten werd hier niet op in te gaan. Na overdracht 
van ons kerkgebouw aan ‘Mr. Simons’ kunnen er, is namelijk de 
verwachting, (verbouw-)werkzaamheden in het kerkgebouw 
plaatsvinden. Het is dan goed een uitwijkmogelijkheid voor de 
zondagse eredienst achter de hand te hebben.

Vrijwilligersbeleid
Het slotstuk van de reorganisatie van de kerkenraad is het vrij-
willigersbeleid. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze kerk. Denk 
maar eens aan de mensen die steeds weer klaar staan voor het 
rijden van minder validen naar de kerk op zondag, koffie en thee 
schenken na de dienst of bij evenementen, kostersdienst en 
schoonmaken van het gebouw, verzorgen van de PowerPoint-
presentatie, samenstellen van het kerkblad, het bijhouden van 

de website. De lopers van kerkbalans en nieuwsbrieven. En deze 
opsomming is bij lange na niet volledig.  Een werkgroep stelde 
een beleidsstuk op over doel – taken – verantwoordelijkheden 
en begeleiding van vrijwilligers. Het beleidsstuk werd besproken 
en kan na wat aanpassingen in de volgende vergadering worden 
vastgesteld en daarna gepubliceerd op de website.

Logo Kerkapp
Verder werd gesproken over een 
doopverzoek, werd een logo ge-
kozen voor de ‘Kerkapp’ die wordt 
ontwikkeld. Verder werd besloten 
mee te doen met de Stichting 
Behoud Synagoge Brielle om de 
toneelvoorstelling ‘De Schemer-
mens’ in het najaar naar Brielle te 
halen. Ook werden we bijgepraat 
over de ontwikkelingen rond het 
Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet. 
Dat fonds wordt bestuurd door 

twee commissarissen; een namens de burgerlijke gemeente en 
een namens onze gemeente. Door het plotselinge aftreden van 
de wethouder, de commissaris namens de gemeente, moest 
onze commissaris Martin Kamerling alles op alles zetten om te 
voorkomen dat de gemeente Voorne aan Zee het beheer naar 
zich toetrok. 
Tot zover deze kerkenraad. Op 9 april wordt de volgende 
vergadering gehouden.

Bij de kindernevendienst hebben we afscheid genomen van 
Annemieke Korsman. Meer dan dertig (!) jaar heeft zij met liefde 
en inzet meegedraaid in de leiding van de kindernevendienst. 
Annemieke, bedankt!

Crea-doe workshop bloementaart

Afscheid Annemieke

Nu de lente in aantocht is, gaat de Crea-doe weer iets doen met 
bloemen en wel op maandag 13 april 2026 een workshop bloe-
mentaart maken. Dit gebeurt met natuurlijke materialen. Hilly 
Timmerman geeft de workshop. Hilly maakt ook mooie bloem-
stukken voor de Najaarsmarkt en werkt samen met de dames 
van de liturgische werkgroep.
De kosten van de workshop zijn 15 euro.
Graag opgeven én betalen voor 27 maart bij Grace van der Elst, 
telefoon 06 22 545 968 of 0181-414674 of via e-mail: 

elst1957@gmail.com. De kosten betalen aan G.A. van der Elst 
NL66 INGB 0003 4369 00.
Op maandag 13 april graag zelf meenemen: een plat bord met 
een doorsnee van minimaal 26 cm, een allesknipper en een 
scherp aardappelmesje.
Voor deze workshop kunnen maximaal 12 personen zich in-
schrijven; vol is vol!
Tot ziens op 13 april om 14.00 uur in de Sjoel, Turfkade 16.



In die 40-dagentijd worden de Evangliele-
zingen uit Matteüs afgewisseld met lezin-
gen uit Johannes. In de Paastijd is er een 
alternatief spoor uit Hebreeën. In hoever-
re dat aan de orde komt, is nog open.

15 maart
Johannes 9: 1-39. Jezus geneest iemand 
die al vanaf zijn geboorte blind is. De om-
standers kunnen hun ogen niet geloven: 
is dat echt die man die blind was?

22 maart
Johannes 11: 1-44. Lazarus, een vriend 
van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar 
hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit 
het graf.

29 maart
Matteüs 21: 1-11. Jezus rijdt op een ezel 
Jeruzalem binnen. Hij wordt toegejuicht 
als een koning.

2 april
Op de Witte Donderdag lezen we Johan-
nes 13: 1-15. Jezus wast de voeten van 
zijn leerlingen.

3 april
Op Goede Vrijdag horen we het verhaal 
van het lijden en sterven van Jezus: 
Johannes 18 en 19.

4 april
In de Paaswake zijn er verschillende 
lezingen uit de Bijbel. Om te beginnen uit 
Genesis 1: 1-5, waar God bij de schepping 
zegt: ‘Laat er licht zijn’. En afgesloten met 
het Paasevangelie uit Matteüs.

5 april
Op de Paasmorgen klinkt Johannes 20: 
1-18. Maria ontdekt dat het graf leeg is. 
Jezus is opgestaan!

12 april
Johannes 20: 19-23(31). Jezus verschijnt 
aan zijn leerlingen als de Opgestane.
Hebreeën 4: 1-13. Ingaan in Gods rust of 
niet.

19 april
Johannes 21: 1-14. Aan het Meer van 
Tiberias verschijnt Jezus opnieuw.
Hebreeën 4: 14-5: 10. Met brood en wijn 
en zegen.

(vrijdag 18.30 uur)
13 maart 	 Emiel van Asperen
27 maart	 Emiel van Asperen
10 april	 Eibert Kok
24 april	 Belia en Henk Lugtenburg

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
’s middags Repaircafé

Maart
11	� Vastenmaaltijd, kerkgebouw 
	 Vrijzinnigen, Kerkstraat, 17.45 uur
15	� Matthäus Passion, Sint-Catharijnekerk, 

14.30 uur
25	�Vastenmaaltijd, kerkgebouw 
	 Vrijzinnigen, Kerkstraat, 17.45 uur

April
1	� Muzikale optredens tussen 11.00 en 

15.00 uur
8	� Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur, 

Tjeerd & Anneke de Groot,  
tpdegroot@kpnmail.nl, 06-4146 4146

9	� Wake voor gerechtigheid en vrede in 
Palestina, Apostolisch Genootschap, 
Esdoornstraat 1a, Rockanje, 19.00 uur

13	� Tijdgenoten, Sjoel, 20.00 uur
22	Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur
26	�Klezmerconcert Klezbez, Sjoel,  

15.00 uur

Mei
1	� Start toeristenbezoek Sint-Catharij-

nekerk, maandag tot en met zaterdag 
10.30 - 16.30 uur

6	� Lente Lunch, Sint-Catharijnekerk,  
12.00 uur

17	� Evensong, Sint-Catharijnekerk,  
17.00 uur

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Bij de 
diensten
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In de Werkgroep Eredienst en in de Diaconie is weer eens stilgestaan bij de vorm waarin 
we in de Sint-Catharijnekerk het Avondmaal vieren. Na corona is de viering in de kring 
de standaard geworden en dat is een mooie vorm. Maar daarnaast werd er ook de be-
hoefte uitgesproken om misschien te variëren in vorm. Naast Avondmaal in een kring is 
lopend Avondmaal ook een vorm die in de Sint-Catharijnekerk niet onbekend is. Daarom 
is afgesproken om de kring af en toe af te wisselen met een lopende Avondmaalsviering. 
Op zondag 19 april zullen we in de Paastijd het Avondmaal lopend vieren.

Lopend avondmaal
De Sint-Catharijne Cantorij zong tijdens de laatste avondmaalsdienst



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.

		  Collecten

Zondag 15 maart	 4de zondag 40-dagentijd	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars 	 Rwanda
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 22 maart	 5de zondag 40-dagentijd 	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Moldavië	
ds. Jaap van den Akker (Den Haag)		  Onderhoud

Zondag 29 maart	 Palmpasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Missionair werk NL
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Donderdag 2 april	 Witte donderdag	 Colombia
19.30 uur	 liturgische kleur is wit
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel
	 m.m.v. Sint-Catharijnecantorij

Vrijdag 3 april	 Goede vrijdag	 Onderhoud
19.30 uur	 m.m.v. ensemble Gaudete
ds. Eibert Kok

Zaterdag 4 april	 Stille zaterdag	 Onderhoud
21.30 uur	 Paaswake
ds. Eibert Kok	 liturgische kleur is wit
	 m.m.v. Sint-Catharijnecantorij

Zondag 5 april	 1ste zondag van Pasen 	 Eredienst 
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 India
ds. Eibert Kok	 m.m.v. hoornist Maarten van der Burgh	 Onderhoud

Zondag 12 april	 2de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Hospice Rozenburg
diaconaal werker Tonn den Otter		  Onderhoud

Zondag 19 april	 3de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Colombia
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel	 Onderhoud

De kindernevendienst tijdens een dienst wordt verzorgd bij aanwezigheid van kinderen.

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Alles wat overblijft ...

Kinderpagina

Alles wat overblijft, een intrigerende titel?
Het prentenboek met de titel ‘Alles wat 
overblijft’, geschreven door Janna de  
Lathouder en met illustraties van Anne 
Schneider, vertelt ons het belang van 
verhalen vertellen en kan helpen bij 
onverwachte oplossingen die op ons pad 
kunnen komen. In het boek gaat het  om 
het verlangen van Uil naar contacten.
Het is namelijk Uil die zich in dit boek 
niet gehoord en gezien weet. De dieren 
uit het bos hebben allemaal een mening 
over Uil. Ze vinden hem een rommelpot, 
een sloddervogel of noemen hem een 
verschrikking. En Uil heeft juist de be-
hoefte om gezellig met de dieren thee te 
drinken in zijn stampvolle onderkomen. 
Uil vindt dat het zijn eigen schuld is dat 
er niemand komt want in zijn huis heeft 
hij helemaal geen plek voor anderen. 
Maar plotseling rent er een Eekhoorn in 
zijn boom snel naar boven waardoor de 
situatie plots verandert. Er vallen spullen 
naar beneden en Eekhoorn schrikt van alle 
troep. Uil zegt: “Dit is mijn  verzameling 
van alles wat overblijft, want alles wat ik 
bewaar heeft een verhaal.” En het vol-
gende moment hangt Eekhoorn aan Uil 
zijn lippen. Eekhoorn concludeert dat het 
allemaal herinneringen zijn en door al die 

herinneringen aan spullen kan Uil zijn huis 
bijna niet meer in en uit. Eekhoorn neemt 
het initiatief om op te ruimen en zegt dat 
Uil zijn herinneringen moet onthouden 
en laat hem kiezen tussen zijn spullen 
of vrienden die komen thee drinken. Uil 
oefent vervolgens dat hij moet onthou-
den wat hij moet onthouden. Opeens 
verschijnt er een grijns op zijn gezicht 
want hij denkt aan het inrichten van een 
tentoonstelling. Hij brengt zijn spulle-
tjes terug naar binnen en na uitleg aan 
Eekhoorn helpt Eekhoorn hem om er zelfs 
een museum van te maken. 
Natuurlijk zijn de andere dieren erg 
nieuwsgierig en komen ze kijken, luisteren 
en thee drinken in het museum van Uil. 
Ondertussen vertelt Uil al zijn herinne-
ringen en vinden de dieren het allemaal 
heel bijzonder. De volgende dag komen 
ze weer en dan zegt Uil na afloop tegen 
Eekhoorn: “Ik heb een nieuwe verzame-
ling, een verzameling nieuwe vrienden.” 
Zo fijn!
Alles wat overblijft nodigt ons op meer-
dere manieren uit om mee aan de slag te 
gaan. 

En ……
In de maand februari zongen wij het vol-
gende kinderlied:
Goedemorgen, welkom allemaal
Ik met mijn en jij met jouw verhaal
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.		
God, ik vraag U, kom in onze kring,
wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.

Door de Bijbel wordt het verhaal van God 
en het verhaal van de mensen met elkaar 
verbonden. Al met al is de Bijbel een hele 
verzameling van verschillende boeken. 
Deze verhalen hebben bijvoorbeeld raak-
vlak met poëzie, wijsheid, bemoediging, 
profetieën, brieven of met de geschiede-
nis.
Deze invloedrijke boeken met daarin het 
woord van God ‘reist’ van generatie op 
generatie al eeuwenlang met de mens-
heid mee. Al de verhalen zijn onuitputtelijk 
en zijn bedoeld als een houvast in het 
gecompliceerde leven van de mensen 
en soms ook al van kinderen. Hoe vaak 
wordt de mens niet geconfronteerd met 
opstaan en verder gaan. Zelfs hierin heeft 
de Bijbel ons nog meer dan letterlijk bij de 
hand genomen door ons het Paasverhaal 
te geven. 
Na of tijdens een moeizaam lijden is het 
ervaren van je geborgen weten bij God 
wellicht motivatie om toch op te staan en 
moediger verder te gaan. Dat is immers 
alles wat er in zo’n situatie overblijft. 
Vele Bijbelse verhalen zijn hierin leidend 
en het belang van het doorvertellen van 
deze verhalen is een groot goed.
Alles wat overblijft nodigt ons op meerde-
re manieren uit om op welke manier dan 
ook mee aan de slag te gaan.
Hoe bijzonder wordt een moment met 
kinderen waarin u misschien met behulp 
van een attribuut hen uw herinneringen 
hieraan vertelt. Een betekenisvol verhaal 
uit de Bijbel biedt deze mogelijkheid ook. 

Afke Holwerda
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Uit de 
Startbijbel

Doe het zelf ...
Maak thuis ook een keer een ‘soort van’ Joodse paasmaaltijd:
• �een kippenpootje; staat voor het lam dat voor het vertrek uit 

Egypte geslacht moest worden;
• matses, in plaats van gerezen brood;
• �bitter kruid zoals mierikswortel als herinnering aan de moei-

lijke tijd in Egypte;
• �radijsje of andere groente dat in zout water gedoopt wordt 

als een teken van vrijheid want als slaven kregen de Israëlie-
ten nooit groenten; het zoute water herinnert aan de tranen 
van de Israëlieten;

• �charoset, dat is een mengseltje van dadels, rozijnen, noten 
en wat honing, een teken voor de klei waarvan de Israëlieten 
stenen moesten bakken in Egypte;

• �gekookte eieren, symbool voor het leven dat God gegeven heeft;
• �bekers wijn of druivensap, die het verhaal vertellen over de 

bevrijding uit Egypte.

Weetje

Stukje Bijbelgeschiedenis ...
Tijdens het Paasfeest wordt er in Joodse gezinnen niets gege-
ten waar gist in zit. Gist doe je door deeg heen om het te laten 
rijzen. Maar met het Joodse Pesach wordt dat dus niet gedaan. 
Op die manier staan de mensen erbij stil hoeveel haast de Is-
raëlieten hadden toen ze uit Egypte moesten vertrekken. Want 
door die haast hadden ze geen tijd om het deeg te laten rijzen. 
In plaats van gewoon brood worden er matses gegeten. Dat is 
plat brood zonder gist. In veel gezinnen houden ze voor Pesach 
een grote schoonmaak en wordt alles in huis waar gist in zit 
weggegooid. Tot op de laatste kruimel! 

Opdracht voor de leerlingen (Matteüs 10)
Jezus roept de leerlingen bij zich 

Jezus riep de twaalf leerlingen bij zich. 
Hij gaf hun de macht om kwade geesten 
weg te jagen. En om iedereen beter te 
maken die ziek was of pijn had. De twaalf 
leerlingen zijn om te beginnen Simon, die 
ook Petrus genoemd wordt, en zijn broer 
Andreas. Dan Jakobus en Johannes, ook 
twee broers. Hun vader Zebedeüs. Verder 
Filippus, Bartolomeüs, Tomas, Matteüs, de 
tollenaar, en Jakobus. Tenslotte Taddeüs, 
Simon Kananeüs en Judas Iskariot. Deze 
Judas Iskariot heeft later meegeholpen 
om Jezus gevangen te nemen.

Jezus stuurt zijn leerlingen op weg
Jezus wilde de twaalf leerlingen op weg 
sturen. Hij vertelde hun wat ze moesten 
doen. Hij zei: “Jullie moeten niet naar de 
ongelovigen gaan en ook niet naar de 
steden van de Samaritanen. Nee, jullie 
moeten naar de mensen van Israël gaan 
want zij zijn net verdwaalde schapen. 
Overal waar je komt moet je het goede 
nieuws vertellen en zeggen: ‘Gods nieuwe 
wereld is dichtbij.
Maak zieke mensen beter en maak dode 
mensen weer levend. Maak mensen met 
een huidziekte beter en jaag kwade gees-

ten weg. Jullie krijgen die macht van God. 
Help daarmee andere mensen en vraag er 
niets voor terug. 
Neem geen geld aan van de mensen. 
Geen groot bedrag maar ook geen klein-
geld. Neem ook geen tas mee, geen extra 
kleren, geen schoenen en geen stok. Je 
krijgt wel wat je nodig hebt, want jullie 
werken hard.’

De leerlingen krijgen een opdracht
Jezus zei verder: ‘Als je in een stad of dorp 

komt, zoek dan iemand die bij mij wil 
horen. Daar moet je blijven totdat je weer 
verder reist. Als je een huis binnenkomt 
wens dan de mensen die er wonen, vrede 
toe. Als ze bij mij willen horen, dan zullen 
ze die vrede krijgen. Maar als ze niet bij 
mij willen horen, dan krijgen ze die vrede 
niet. Maar stel dat je ergens niet wordt 
binnengelaten of dat mensen niet naar 
je luisteren. Dan moet je weggaan bij dat 
huis en uit die stad. Je moet dan zelfs het 
stof van je voeten vegen.

In de kerk is het nu Veertigdagentijd. De tijd op weg naar Pasen. In de supermarkten staat het al weken vol met paasartikelen, 
terwijl het ook vastentijd is. Een tijd om minder te snoepen bijvoorbeeld en niet steeds met je mobiel bezig te zijn. Joodse 
mensen denken tijdens het Paasfeest terug aan de tijd waarin God de Israëlieten bevrijdde uit Egypte. Dat vieren ze met de 
paasmaaltijd. Wij denken in deze tijd aan de dood en de opstanding van Jezus. En met Pasen eten we wat uitgebreider dan 
anders en wordt er onder het eten over van alles met elkaar gesproken. Dat gebeurde ook in tijd van Jezus. 
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Mijn ogen wennen 
langzaam aan 
het licht

Lied van Lazarus – Johannes 11

Mijn ogen wennen langzaam aan het 
licht.
Nog zie ik niet waarheen, waarom,
maar hoor die luide stem vol overwicht,
die wil dat ik naar buiten kom.

Hij heeft mij uit het graf gered,
mijn nacht ontbonden,
mij onomwonden
opnieuw op weg gezet.

Ik was in mijn verleden bijgezet,
begraven, alle licht gedoofd.
Wat laatste woorden en een dankgebed.
Maar Hij heeft steeds in mij geloofd.

Al heeft Hij tranen over mij geschreid,
geen rouwklacht was het, geen verdriet.
Veeleer een woede om ieders verwijt;
mijn dood aanvaarden kon Hij niet.

Nu ik weer op mijn benen ben gezet,
ben opgestaan, mijn graf voorbij,
weet ik dat zijn geloof mij heeft gered.
Hij schreef de toekomst op mijn lijf.

Mijn ogen wennen langzaam aan het 
licht.
Ik zoek hoe ik mijn weg moet gaan,
soms tastend, soms ook met een verge-
zicht.
Ik weet alleen: achter Hem aan.

Hij heeft mij uit het graf gered,
mijn nacht ontbonden,
mij onomwonden
opnieuw op weg gezet.

Hij deed waartoe Hij zich geroepen wist:
ons uit te leiden uit de dood,
door daartoe ook diezelfde weg te gaan.
Is dat geheim ons niet te groot?

Sytze de Vries

(gedicht bij meditatie op pagina 2)

Taizedienst
Op zondagmiddag 11 januari 2004 werden de lichtjes aangestoken en zong de Sint-
Catharijne Cantorij met de aanwezigen Taizeliederen zoals Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend licht dat nooit meer dooft vuur dat nooit weer dooft ... (lied 598) en  
Bless the Lord, my soul en bless God’s holy name (lied 103e)
Er werd gebeden en er was ruimte voor de stilte.

Uit de oude fotodoos
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vakkundig inlijstwerk
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Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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(voor u gelezen in Petrus)

Lisanne Bouma las ‘God zelf ontmoe-
ten’ van Nikolaas Sintobin, een retraite 
in boekvorm. Ze concludeerde: dit boek 
kan een nieuwe dimensie geven aan je 
geloofs- en gebedsleven.

Een retraite in boekvorm? De millenni-
al in mij sprong op van vreugde bij die 
gedachte. Hoe heerlijk: op retraite vanuit 
mijn comfortabele huiskamer, zonder af 
te moeten reizen naar een klooster! 
Jezuïet en internetpastor Nikolaas 
Sintobin neemt je in het boek ‘God zelf 
ontmoeten: retraite met het leven van 
Jezus’ mee langs tien bijbelverhalen. Door 
de ignatiaanse gebedsvormen leer je de 
teksten op een nieuwe manier lezen en 
laat je ze al biddend op je inwerken. 

Tot de essentie 
Het is een kleurig en prachtig vormgege-
ven boek; geen straf om erbij te pakken 
dus. De inhoud is kernachtig en precies 
genoeg om tot de essentie te komen. Elk 
bijbelverhaal is opgedeeld in overzichte-

lijke stukken, met passende vragen die je 
uitnodigen om dieper in de tekst en het 
gebed te duiken. De cover belooft een 
toegankelijke gids in de zoektocht naar 
spirituele groei en bezinning. En dat klopt 
helemaal! 

Uit je comfortzone 
De vragen die Sintobin stelt zijn van 
cruciaal belang. Ze houden je soms een 
confronterende spiegel voor, dwingen je 
tot nadenken, of bieden een verrassend 
nieuw perspectief. Bovenal halen ze je uit 
de gebaande paden van je denken. Ben 
je gewend de Bijbel met enige afstand te 
lezen? Dan duwt dit boek je liefdevol uit 
je comfortzone. Dat is soms lastig, maar 
vaak ook verfrissend. Ook ik moest soms 
een drempel over, of me afvragen waar-
om een specifieke vraag me zo raakte. 
Bijvoorbeeld de vraag of Jezus mij ooit 
persoonlijk heeft aangesproken, net zoals 
Hij Maria aansprak, en hoe ik dan wist 
dat Hij het was. Het is een vraag waarop 
ik nog geen antwoord heb, maar waar ik 
komende tijd op ga kauwen. 

Inleven 
Het stuk over het lijdensverhaal van Jezus 
maakte de meeste indruk. Verwacht hier 
geen directe vragen over je eigen leven, 
geen reflectie op je aardse bestaan. Alle 
opdrachten zijn erop gericht om je zon-
der oordeel en zonder weg te kijken, in te 
leven in de lijdensweg. Hoe het rook, de 
pijn op zijn gezicht, de woorden die klon-
ken, de eenzaamheid die er heerste. Dat 
viel niet mee, maar ik bedacht al biddend 
dat Jezus zich ook nooit voor mijn lijden 
heeft afgewend. 

Zelf doen 
Dit boek kan een nieuwe dimensie geven 
aan je geloofs- en gebedsleven. De vrije 
vorm vraagt wel om discipline – je moet 
het zelf doen, er is geen kloosterorde die 
je aan een schema houdt. Tegelijkertijd 
weet ik zeker dat ik het boek er in de 
toekomst makkelijk bij pak. Al is het maar 
om de lijdensweg opnieuw te doorvoe-
len, waar de kern van Gods genade zo 
zichtbaar wordt

Lisanne Bouma, diaconaal medewerker 
Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam

‘God zelf ontmoeten’ van Nikolaas Sintobin

English weekend met evensong
De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op 16 en 
17 mei een English weekend voor zangers met koorervaring. 
Het koor zal onder leiding staan van David Allinson. Tijdens het 
weekend wordt er flink geoefend en aan het eind van zondag-
middag 17 mei wordt het geheel afgesloten met een Evensong. 
De Evensong begint om 17.00 uur. De toegang is vrij met aan de 
uitgang een collecte om de kosten te bestrijden. 
Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst vol-
gens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk. Het is 
een ingetogen, meditatieve viering met Engelse koormuziek en 
orgelspel.
U bent van harte welkom!
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Hartelijk dank voor de bloemen die wij als 
steun en bemoediging mochten ontvan-
gen in deze, voor ons, zo onzekere tijd.
Het doet ons goed dat er met ons wordt 
meegeleefd.

Fred en Rina Sparnaaij

Wat ontzettend lief om mij vanuit de 
dienst met een bloemengroet te bemoe-
digen. En ook al is het fijn om de dienst
online mee te maken, toch hoop ik gauw 
weer in uw midden te zijn.

Bettie Bergwerff

Hartelijk dank voor het prachtige boeket 
bloemen dat wij mochten ontvangen op 
15 februari jl. Het heeft ons goed gedaan 
dat er aan ons gedacht wordt.

Gert en Ria Stam

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik 
kreeg ter gelegenheid van mijn 45 jaar 
vrijwilligerswerk in de Plantage waar ik de 
kerk mag vertegenwoordigen.

Klara Reuter

Bedankt

Toeristenbezoek groot succes

Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd

Inleveren kopij

19

Kopij inleveren voor 10 april 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 23 april. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

In 2025 heeft de openstelling van de 
Sint-Catharijnekerk onder leiding van de 
medewerkers van de toeristenbalie een ge-
weldig bedrag opgeleverd van bijna 24.000 
euro! Dit bedrag is voor het onderhoud van 
onze prachtige kerk. Alle medewerkers wor-
den heel hartelijk bedankt voor hun inzet, 
want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. 
Maar ... we zijn nog steeds op zoek naar 
nieuwe medewerkers die ‘baliedienst’ willen 

draaien. Dat kan op een morgen van 10.00 
- 13.30 uur of op een middag van 13.30 - 
16.45 uur (tijden inclusief voorbereiding en 
afsluiting). Het kan wekelijks of een paar 
keer per maand. We kunnen veel medewer-
kers gebruiken in ons team en het is leuk 
en gezellig om te doen. Opgeven en meer 
informatie: Jeannet Posma-Hoeksema 
(coördinator toeristenbezoek), via e-mail 
jeannetposma@hotmail.com. 

Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest 
waaiert breed uit’. De basis van de schikkin-
gen is een tweedimensionale waaier met in 
het midden van de waaier een vaas waarin 
elke keer andere bloemen, takken of andere 
materialen geplaatst worden. De waaier 
suggereert beweging die we misschien niet 
altijd ervaren. In sommige culturen (Japans) 
is de waaier bedoeld om te communice-

ren. In spirituele context heeft de waaier 
een symbolische betekenis. Zo wordt in de 
Chinese Feng Shui de waaier beschouwd 
als symbool van geluk en voorspoed (letter-
lijke betekenis is wind en water). Deze drie 
symbolische bronnen samenvattend kun je 
zeggen dat voor ons de waaier staat voor 
beweging en communicatie op weg naar 
een andere toekomst, een nieuw begin.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten


